
 
SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg8  
 

 
Deze keer was ik nog eens van de partij. De wandeling van LPW werd deze keer vooral door slobkousjes 
bezet. Rina & Pierre Ercken ,  Harry & Marina Leynen, Nicole Rinkes, Ine Reynders,  Annemie & Hugo 
Braekers, Guido Theunis ,  Dick Groenendijk,  Luc Berger, Pierre Boonen,  Isabelle Carette,  Jan Leroy en  
Albert Mertens, ze waren allemaal present. 
Het werd een prachtige wandeling door de bossen op de flanken van de Sint Pietersberg. 
De lijst van de waarnemingen opmaken liet ik deze keer over aan de mensen van LPW. Er waren er een goede 
honderd heb ik begrepen maar het resultaat heb ik nog niet. Je zal wel kunnen genieten van de foto’s van 
enkele speciallekes.                                                                                                     
 
Het werd een zeer geslaagde uitstap. Dank aan LPW voor de organisatie 
 

 

 

 

 

De voorjaarswandelingen zitten er op, het plantenseizoen is gestart! 

 

Op woensdag 25 april wandelen we terug in de eigen omgeving. 

 

We starten om 18:30 op de parking van de Begijnenvijvers in Hechtel-Eksel 

Begijnenstraat 5  

 

Jan Leroy  



LEUKE PLAATJES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst even kijken waar we juist naartoe gaan kwestie van niet meer dan 10% van de groep kwijt te spelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dan braaf op een rijtje de gids volgen maar intussen wel kijken naar al het moois rondom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bosanemoon kleurt grote delen van het bos wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het muskuskruid vraagt aandacht of je bent er voorbij. Niet kleurrijk maar wel heel mooi om eens goed met de loep te 

bekijjken 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de bonte dovenetel te zien moet je naar daar gaan die ga je in onze droge hei niet vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gulden sleutelbloem lachte je ook overal toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Evenals het maarts viooltje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bosvergeet me nietje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           En het donkersporig bosviooltje 

 



 

 

Dat kraailook zo een diepe groef had was ons niet bekend. Intussen hebben we wel al gemerkt dat de planten in de 

watering dat niet zo uitgesproken hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Deze kegelmorielje deed me watertanden maar ik heb hem toch maar laten staan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meesten waren altijd ijverig aan het observeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ge had er ook die het wat rustiger aan deden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was om de ongelovige thomassen te laten zien dat het om een knolboterbloem ging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  En er kwam veel volk naar kijken blijkbaar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschappelijk viel er ook wel wat te beleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


